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Van de Penningmeester

Actie Kerkbalans 2023

Beste parochianen,

Langzaam doet de lente zijn intrede en krijgen we weer de neiging om erop uit te trekken. Met
de drukke periode vé6ér Pasen en het Paasfeest zelf keert de rust binnen kerk weer een beetje
terug. Zo ben ik als penningmeester ook begonnen om de toezeggingen naar aanleiding van de
actie Kerkbalans te verwerken.

Het is fijn om te constateren dat u als parochiegemeenschap zich geroepen voelt om de kerk
financieel te blijven ondersteunen! Zo heeft u met uw bijdrage weer aangegeven dat u het
belangrijk vindt om een katholieke kerk in uw nabijheid te hebben. Immers, het zou zonder uw

financiéle bijdrage heel moeilijk zijn om als geloofsgemeenschap te kunnen functioneren.

Wij als Parochieteam prijzen ons dan ook gelukkig met het toegezegde bedrag van totaal
€ 20.664,00. Nogmaals dank!

Rob Sonder
Penningmeester

2023

Actle
Kerkbalans




Woord van de Pastor

De Paastijd wordt besloten “met de zondag van Pinksteren waarop herdacht worden: de gave van
de Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar zending naar
alle talen, volken en rassen” (Directorium 2022/2023, p. 104).

Jeroen van Merwijk dichtte: Pinksteren is: ......"Het woord dat klinkt als men het tij moet zien te
keren op een plek van wanhoop, onderdrukking of verdriet. ...."
Dat woord zou “vrede” kunnen zijn.

Jezus begroet z'n leerlingen met “sjalom aleichem”. Letterlijk is dat: vrede op jullie. De vrede rust op
jullie. Waar jullie zijn, daar moet je de vrede dragen, zorgen voor vrede. Dan zal je zelf in vrede zijn.
Vrede is de ervaring “dat het goed is"(tevreden zijn). Het omvat ook een goede gezondheid, je wel
bevinden in relatie met jezelf en met je vrienden en naasten.

Dat wens ik, mede namens het Parochieteam, u/jou van harte toe!

Pastor Loek Seeboldt (o.carm)
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Parochienieuws 1,2

Opbrengst Vastenactie 2023

Ook dit jaar organiseerde de werkgroep Diaconie op dinsdagavond 14 maart weer een
vastenactiemaaltijd achter in de kerk. Deze maaltijd varieerde van sober tot uitgebreid tafelen.
Tijdens de maaltijd werd de nadruk gelegd op de betekenis van de vastentijd in ons leven. Er werd
samen gebeden, gezongen en aandacht besteed aan het campagnethema ‘Mensen onderweg’

De jaarlijkse vastenactie stond in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij
ontvluchtten geweld of grote natuurrampen, anderen zijn uit hun land gezet. Allemaal proberen
ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.

In totaal heeft de vastenactie in de Engelbewaarders een bedrag opgebracht van € 875,55, bij dit
bedrag is inbegrepen een bedrag van € 150,--, dat tijdens de vastenactiemaaltijd nog extra werd
opgehaald. Hartelijk dank voor uw gaven!

Voedselbank

Donaties aan Voedselbank Haarlem en omstreken

Het ingezamelde voedsel van de Witte Donderdagyviering is op de Goede Vrijdag gebracht naar de
Voedselbank Haarlem en omstreken aan de Amsterdamsevaart 46-52 in Haarlem. Het
oorspronkelijke plan was om alles te doneren aan de Voedselbank Haarlemmermeer in
Hoofddorp, maar deze is blijkbaar alleen op woensdag en donderdag open.

De Voedselbank Haarlem en omstreken zou jullie inzameling in hun kratten verdelen en sorteren.
Er worden geen voedselpakketten gemaakt. Mensen die voedsel nodig hebben kunnen dan zelf
kiezen wat zij willen meenemen. Zo wil de organisatie zo veel mogelijk voedselverspilling
voorkomen.

De Voedselbank wilde jullie allemaal heel hartelijk bedanken!

Werkgroep Diaconie

VOEDSELBANK

\ Haarlemmermeer



Parochienieuws .-

Verwarming kerk

In deze tijd waarin de energieprijzen hard
stijgen is het zaak om te proberen het
energieverbruik te beperken.

Het parochieteam heeft daarom besloten de
kerk in de zomermaanden niet meer te
verwarmen. Deze regeling zal ingaan per 1
mei 2023 tot en met augustus. In september
gaat de verwarming weer aan.

Pinkstercollecte

Missionarissen en missionair werkers vragen
weinig voor zichzelf, maar een steuntje in de
rug kunnen ze goed gebruiken. Dat steuntje
bieden wij tijdens de Pinksteractie van de
Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van
20 tot en met 28 mei zetten we
missionarissen en missionair werkers in de
schijnwerpers en vragen we aandacht voor
het werk en welzijn van deze bezielde
mannen en vrouwen. Het thema is ‘Geloven
in de ander. Samen één missie. Want alleen
samen met u kunnen onze missionarissen
hun werk doen. Uw steun is voor hen
onmisbaar.

In verband met de oecumenische viering op
Pinksteren, houden wij deze collecte op de
zondag na Pinksteren.

samen

geloven ,
7 gén missie.

in de ander,

&

Hoofdkoster

Dankbaar zijn we voor al die jaren dat onze
trouwe Truce Bosma hoofdkoster is voor
onze parochiegemeenschap. Onlangs
ontving ze van het Parochieteam de
onderscheiding ‘Bene Merenti, vanwege de
vele verdiensten die zij heeft verricht voor de
parochie en de kerk. Zij zorgt voor de
organisatie van de kerkdiensten op zon- en
feestdagen, uitvaarten en dopen.

Denkende aan de toekomst van onze kerk zijn
we op zoek naar een hoofdkoster, die door
Truce kan worden ingewerkt en in de
toekomst deze functie op zich zou willen
nemen.

Als u hier meer informatie over wilt hebben,
kunt u contact opnemen met de
vice-voorzitter van het Parochieteam: Kees
Verweij: 06 4794 0376; of per email:
cg.verweij@quicknet.nl

Parochieteam



Onze Luidklokken -

Onlangs zijn er geluidsopnamen gemaakt van
de klokken die in de toren van onze
Engelbewaarderskerk hangen. U kunt de
luidklokken bekijken en beluisteren op
Youtube luidklokken Heilige
Engelbewaarders Badhoevedorp

Hoe het er in de toren aan toe gaat, is op de
beelden goed te zien.

Een goede luidklok wordt gegoten en is van
brons. Wel in een speciale verhouding van
koper en tin, zodat je klokkenbrons krijgt.
Want dit is stevig en heeft een lange
levensduur.

Door de juiste verhoudingen te kiezen kan je
elke toonhoogte maken. Denk aan een
carillon met veel klokken met elk hun eigen
toon. Een kleine klok is licht en klinkt dus
hoog. Een grote klok is zwaar en klinkt dus
lager. Hoe groter de klok, hoe lager de toon.

Luiden of slaan

Om een klok te laten klinken moet je de klok
luiden. Je krijgt dan het kenmerkende
BIM-BAM-geluid. Elke klok heeft een klepel.
Deze klepel hangt binnenin de klok. Tijdens
het luiden kantelt de luidklok aan een as en
doordat de klepel stil hangt, komt de klok
tegen de klepel aan.

De klok kantelt vervolgens terug en de andere
zijde van de klok komt tegen de klepel aan.
Door de klok met de juiste snelheid in de
juiste hoek te laten bewegen gaat de klok
luiden.

Elke klok heeft zijn eigen draaisnelheid. Een
grote klok draait veel langzamer dan een
kleine klok.



Onze luidklokken .

In de archiefboeken van de Engelbewaarders
lezen we dat in 1942 door de Duitse be-
zetting reeds besloten was tot 'vordering der
kerkklokken' In januari 1943 deed de
burgemeester van Haarlemmermeer hiervan
een aankondiging aan ons kerkbestuur.
Onze Luidklok werd inderdaad uit de toren
gehaald op woensdagmiddag 12 mei 1943.
Het was een hard gelag, onze mooie klok,
waarvoor we in 1939 zo geijverd en de
parochianen zo  geofferd hadden,
gedemonteerd en afgevoerd te zien worden.
Ook het kleine klokje in het kleine torentje
moest worden afgestaan. De klokken
werden omgesmolten tot wapentuig.

Na de corlog is de grote luidklok vervangen.

De Duitsers lieten monumentale klokken
(van voor 1600) in eerste instantie met rust,
deze klokken werden gemarkeerd met een
‘M. De bevolking keek over het algemeen
gelaten toe als er klokken uit kerktorens
gehaald werden. Voor veel mensen was het
een teken dat de Duitsers aan de verliezende
hand waren: ze moesten hun toevlucht
immers al zoeken tot een simpele kerkklok.
Een in die tijd veel gebezigde uitdrukking
was dan ook ‘klokken uit de toren, oorlog
verloren’




Sacramenten

Doop

lemand wordt gedoopt wanneer de pastor
hem of haar drie maal met water besprenkelt,
waarbij de volgende woorden worden
gesproken: “lk doop u in de naam van de
Vader, de Zoon en de heilige Geest".

Een doop vindt meestal plaats in het eerste
levensjaar van het kind. De dopeling wordt
opgenomen in de gemeenschap van de kerk
en in de parochie, waarin het gezin woont.

Een doop is altijd een bijzonder feestelijke
aangelegenheid. In onze parochie doen wij
dat op een persoonlijke manier en dopen we
ieder kind in een aparte viering.

Voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met het secretariaat,
email: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

Eerste Communie

Na de doop volgt het tweede sacrament, het
sacrament van de Eucharistie. De Eerste
Communie is een belangrijk en feestelijk
moment in de geloofsopvoeding van
kinderen.

De Eerste Heilige Communie is de viering van
de ontmoeting met Jezus, maar om van Jezus
te gaan houden moet je Hem eerst leren
kennen. Dat gebeurt in de voorbereiding
voorafgaand aan de communie.

De eerste heilige communie is ieder jaar een
speciaal moment, waarbij de communicant
echt even in de schijnwerpers staat! Dit jaar
zullen drie kinderen voor het eerst meedoen
aan de eucharistieviering: Desmond Roet,
Amelia Plominska en Nathanael Sumer.

De kinderen hebben al een aantal
bijeenkomsten gehad en woensdag 26 april
mochten ze speuren in de kerk. Aan de hand
van een aantal vragen ontdekten ze de
belangrijkste ‘onderdelen’ van het kerk-
gebouw. Ze ervaren dat ze alles mogen
vragen over de kerk en dat ze in principe alles
mogen aanraken.

Zondag 21 mei is het dan zover en zullen zij
voor de eerste keer aan tafel gaan. Samen met
hun ouders kijken ze uit naar deze feestelijke
dag. Ook u bent van harte uitgenodigd om
deze viering mee te maken.




Wereldjongerendagen

Lissabon

Van 1 tot 6 augustus 2023 vinden in Lissabon
de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Het is
al een traditie sinds 1987 dat een keer in de
drie jaar jongeren uit de gehele wereld bij
elkaar komen en de Paus ontmoeten. Deze
jongerenbijeenkomst, gearganiseerd door de
katholieke kerk, is het grootste jongeren-
evenement ter wereld. Ook deze keer zal een

grote groep jongeren uit ons bisdom
aanwezig zijn.

Deel de vreugde met ons! Bisdom
Haarlem-Amsterdam heeft als reisthema

‘Share the Joy! Die vreugde van het geloof
willen we met elkaar ervaren en uitdelen. Van
26 juli t/m 8 augustus kun je mee met onze
14-daagse busreis naar de WJD. Aanmelding
voor de reizen is nog open en loopt via de
website van bedevaartorganisatie Huis voor
de Pelgrim (aanmelding mogelijk t/m 31 mei
2023).

Jongeren die deelnemen aan de WJD komen
vaak enthousiast en verrijkt terug en kunnen
een belangrijke bijdrage leveren aan de kerk
van morgen. Daarom willen we ze
ondersteunen met ons gebed, met een
speciaal WJD-gebedskaartje, dat u kunt
vinden achter in de kerk.

Als grootouder speelt u een belangrijke rol in
het leven van uw kleinkind, soms meer dan u
beseft. Wanneer het geloof voor u een
belangrijk deel van uw leven uitmaakt, dan
wenst u wellicht hetzelfde voor uw kleinkind.

Vertel uw kleinkind over de Wereld-
jongerendagen. Als het financieel mogelijk is,
sponsor uw kleinkind.

De 14-daagse reis kost in totaal € 895,
(inclusief € 200,00 is Bisdomsponsoring), elke
bijdrage is welkom!

26 JUL-8 AUG 2023

He
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Woensdag 17 mei 2023 Leesgroep/gespreksgroep 14.00 - 16.00 uur

Zondag 21 mei 2023 Eerste communieviering 10.00 - 11.00 uur
Dinsdag 30 mei 2023 Vergadering Parochieteam 10.00 - 12.00 uur
Woensdag 21 juni 2023 Leesgroep/gespreksgroep 14.00 - 16.00 uur
dinsdag 27 juni 2023 Vergadering Parochieteam 10.00 - 12.00 uur

Rouwkamer Pancratius-Sloten
Met eigen sleuteltoegang

Uitvaartverzorging
ﬂ A.de Jong

020 - 6761337

Ruim 55 jaar uw vertrouwen waard
vanuit ons familiebedrijf

Persoonlijk bereikbaar dag & nacht
Voor een uitvaart vanuit uw kerk
Voor al uw persoonlijke wensen

thuisopbaring
uitvaartcentrum naar keuze
voor elk budget
Lid Keurmerk Uitvaartzorg
www.uitvaartcentrum-amsterdam
Sloterweg 1184 -Sloten

11



Ter overweging
Evangelielezingen 21 mei - 25 jun 2023

21 mei 2023 7e zondag van Pasen
Wereldcommunicatiedag

Johannes 17, 1-11a Het grote gebed van Jezus.
Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen en
eindigt met een gebed tot God. Zijn
levenseinde is nabij, zijn taak is vervuld. Hij
gelooft met zekerheid dat Hij bij God, zijn
Vader, verheerlijkt zal worden. Vervolgens bidt
Hij voor degenen die weten en ervaren hebben
dat Hij door God gezonden is.

Hoe en voor wie zal ik bidden bij de voltooiing
van mijn aardse leven?

28 mei 2023 Pinksterzondag Hoogfeest

Johannes 20,19-23 De Heilige Geest is ons
geschonken. Op de vijftigste dag van Pasen zijn
de leerlingen angstig bij elkaar. Jezus komt in
hun midden, wenst hun vrede en toont zijn
wonden. |k ben het, kijk maar. En nogmaals:
"vrede”, Dan zendt Hij hen, zoals hijzelf door de
Vader gezonden is. Hij geeft aan hen de Heilige
Geest mee en de macht zonden te vergeven.
De zeven gaven van de Geest zijn: wijsheid,
inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en
ontzag voor God. Laten we bidden: “Kom
Heilige Geest en vervul in mij ......"

4 juni 2023 Heilige Drie-eenheid Hoogfeest
Johannes 3,16-18 God heeft ons lief

Hoe groot is Gods liefde voor ons? God, de
Vader, stuurde ons zijn Zoon, opdat wij gered
worden en eeuwig leven zullen verkrijgen. Zijn
Zoon, Jezus, de Christus, zond ons de Heilige
Geest met haar gaven. Het geheim van de
Drie-eenheid is een mysterie zoals ook alle
liefde een mysterie is. We geloven in die liefde
als we ons tekenen met een kruisteken of als
we ons geloof belijden. Hoe bewust doe ik dat
eigenlijk?

12




11 juni 2023 Sacramentsdag Hoogfeest
Johannes 6,51-58 Jezus, het levende Brood
Breken en delen: het oergebaar dat we van
Jezus hebben ontvangen. We doen dat als we
de Eucharistie vieren en we mogen naderen tot
de Aanwezige die zichzelf blijft geven. Met het
aannemen van het heilig Brood (en, indien
verantwoord, de Wijn) ontvangen we Jezus zelf.
Het is zijn “lijfeigen overgave’, met de opdracht
aan ons te zijn, en steeds meer te worden, zijn
Lichaam, de Kerk. Doen we wat Hij ons vraagt?

18 juni 2023 11e zondag door het jaar
Mattheus 9,36-10,8 Mensen gevraagd

Er is veel ellende en onrust in onze wereld. Je
zou er onzeker en moedeloos van worden.
Gelukkig zijn er ook mensen die zich verzetten
tegen onrecht, discriminatie, geweld en oorlog.
Er is veel te doen. Jezus roept mensen op hun
talenten en gaven in te zetten voor een wereld
die leefbaar is voor alles en iedereen: een
wereld zoals God haar bedoelt.

Welk steentje kan ik bijdragen?

25 juni 2023 12e zondag door het jaar
Mattheus 10, 26-33 Wees niet bevreesd
Mensen kunnen je veel leed aandoen, zowel
naar je lichaam als naar je innerlijk, je ziel.
Driemaal zegt Jezus: “Wees niet bang voor
mensen”. Wat je ook overkomt, wat je ook
aangedaan wordt, zet vol vertrouwen door. Stel
God boven alles in je leven, gelovend dat we
voor Hem/Haar alles waard zijn. Onze weg met
Jezus loopt niet dood. God zij dank!

Samenstelling:
Loek Seeboldt en Luus van der Horst.

3
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Katholieke Bond van Oudere®

bhelangenerganisatie
seniecren

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl
Kijk ook eens op onze website

www.kbo-haarlemmermeer.nl

@Gofl.exw

technisch installatiebureau

Sanitaire installaties

Aanleg en onderhoud van
complete c.v. installaties
elektra werkzaamheden
Lood- en zinkwerken
Bitumineuze dakbedekkingen

Erkend l.mzm\ma lid

22 Hoofdweg 18A

1175 LA Lijnden
Tel. 023 - 55515 90
Fax. 023 - 55514 10
E-mail: info@aofilexbv.nl

www.gofilexbv.nl

ens van Dijk

ELEKTROTECHNIEK

ERKEND ELEKROTECHNISCH INSTALLATEUR

o ELEKTRAWERK

o AANLEG EN ONDERHOUD
¢ STORINGEN

o SCHAKELKASTEN BOUW
e INTERCOM-SYSTEMEN
o TELEFOONINSTALLATIES
o |INBRAAKBEVEILGING

¢ BRANDALARM

¢ PROFESSIONEEL GELUID

AKERDIIK 144

1171 PV BADHOEVEDORP

TELEFOON 020 659 27 28
06 515037 41

H.A; Bosman

PA VERKUIJLLAAN 2
1171 EE BADHOEVEDORP

020 3581793

I NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL
P NOTARISBOSMAN,NL



Ingezonden

Bedankjes van parochianen

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waar niemand wordt vergeten.
De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, met een bloemetje of met
een felicitatiekaart.

Ans Guezen schrijft:

Ik kreeg een hele mooie bos bloemen voor mijn verjaardag.

Heel hartelijk bedankt daarvoor. Vriendelijke groeten Ans Guezen W @

Kees Verweij bedankt de parochie via een email:

Hierbij wil ik mijn dank uitspreken voor de heerlijke fruitmand en de bloemen die ik mocht

ontvangen wegens mijn gezondheidsproblemen. Ik weet zeker dat de vitaminen en de aandacht
die ik kreeg mijn herstel positief zal beinvioeden.




Voor u gelezen

Sint Urbanuskerk

De Sint Urbanuskerk in Bovenkerk is alweer
een tijdje in gebruik sinds de herbouw na de
brand in 2018. De kerk is weliswaar nog niet
helemaal gereed, maar wel weer voldoende
hersteld om te kunnen gebruiken.

Op zondag 16 april 2023 van 10.30 uur tot
1230 wuur zegende bisschop Mgr. Jan
Hendriks van het bisdom Haarlem-

Amsterdam de St. Urbanuskerk officieel in
tijdens een plechtige eucharistieviering.

U kunt deze viering terugkijken op YouTube
‘Kerkviering RK Amstelland - 16 april 2023’

Kerkviering RK Amstelland - 16 aptil 2023 -
10.30 uur: vanuit de Urbanuskerk Bovenkerk

16

Open Kerkendag

* |Rer e

Op tweede pinksterdag, 29 mei 2023, vindt de
landelijke Open Kerkendag plaats. Dit
Zeeuws/Brabantse initiatief  spreidt de
vleugels uit en gaat voor het eerst landelijk.
Tijdens deze dag hoopt Stichting Open
Kerken  zoveel mogelik  van  de
kerkgebouwen die Nederland rijk is onder de
aandacht te brengen bij een breed publiek.

'De landelijke Open Kerkendag wil zoveel
mogelijk mensen op een open en
ongedwongen manier kennis laten maken
met kerkgebouwen, ongeacht denominatie
of (her)bestemming. Door deze te leren
kennen ontstaat waardering. Waardering is
de grondslag onder een gezamenlijke inzet
en betrokkenheid bij de toekomst van
gebouwen met een rijke geschiedenis, aldus
de Stichting.

Meer informatie: www.openkerkendag.n!



Bedevaart naar Kevelaer

Van 3 t/m 5 juli 2023

De Haarlemse Broederschap naar Kevelaer en
de Amsterdamse, Volendamse en Westfriese
bedevaart nodigen u van harte uit voor hun
jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw
van Kevelaer van maandag 3 tot en met
woensdag 5 juli 2023.

“Bedevaartsdagen in Kevelaer zijn inspirerende
dagen van geloof, bemoediging en gezellige
ontmoeting. Meerdere priesters en diakens
begeleiden deze bedevaart. Mogen wij u op 3
juli op weg naar Kevelaer begroeten? En
mocht u een andere geinteresseerde kennen?
Neem hem of haar mee, want iedereen is
welkom om kennis te maken met Kevelaer,
waar Maria ons als de Troosteres van de
Bedroefden tegemoet komt."

Deze geheel verzorgde bedevaart omvat:
vervoer per luxe touringcar, koffie/thee met
gebak op heenreis, verblijf in Kevelaer (logies,
ontbijt, lunch en diner), collectieve
reisverzekering en bedevaartkosten.

Kosten zijn afhankelijk van één- of twee-
persoons kamers en hotelkeuze en liggen
tussen € 275,-- en € 325,-- per persoon. Voor
beperkte  zorgondersteuning is een
verpleegkundige tijdens de gehele bedevaart
aanwezig.

Opstapplaatsen  zijn gepland in Alkmaar,
Amsterdam Sloterdijk, Amstelveen, Beverwijk,
Haarlem, Heemstede, Hoorn, Krommenie
Remise, Noord-Scharwoude en Volendam - bij
minimaal vijf deelnemers.

Informatie

- Dea Broersen (06 - 250 214 17)

» Yvonne van Stiphout-Boos (06 - 222 48 723)
- Jos Martens (06 - 16666 900)

« pastoor Eugéne Jongerden (06 - 512 65 724)
- pastoor Eric van Teijlingen (06 - 13 716 464)

Aanmelding per email:
kevelaerbedevaart@outlook.com

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juni - daarna
afhankelijk van beschikbaarheid busplaatsen
en hotelkamers.
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In het RK-abc worden begrippen uit
de katholieke traditie toegelicht.

In deze meimaand staat het moeder-
schap centraal, omdat de meimaand
vanouds Mariamaand is.

Bijbelse moeders

In de Bijbel zijn veel verhalen te vinden
over vrouwen die vaak op bijzondere
wijze - tegen alle verwachting in-in
verwachting raken. Dat begin al in

het eerste Bijbelboek, Genesis, met

de vrouwen van de drie aartsvaders
Abraham, Isaak en Jakob.

Sarai, de vrouw van Abraham, was
onvruchtbaar. Toch zei God tegen
Abraham dat Sarai een zoon zou
baren. Ze raakte op negentigjarige
leeftijd in verwachting van haar zoon
Isaak. Abraham moest haar in het
vervolg Sara noemen (vorstin), omdat
zij groot was in Gods ogen en er zelfs
koningen uit haar nageslacht zouden
voortkomen.

Rebekka was de vrouw van Isaak en de
moeder van Jakob en Esau. Isaak houdt
meer van zijn zoon Esau, maar op zijn
sterfbed geeft hij, door een list van
Jakob en Rebekka, de rechten van de
eerste zoon aan Jakob.

Uit het Bijbelboek Genesis blijkt dat
Jakob Rachel meer lief had dan zijn
eerste vrouw Lea. Rachel was voor
langere tijd onvruchtbaar. Lea werd
meerdere malen moeder. Uiteindelijk
baarde Rachel twee zonen: Jozef en
Benjamin. Zij stierf bij de geboorte van
haar jongste zoon.

Tekst: Krist Ensing

Mariamaand

ESN

Mei is in de Katholieke Kerk Mariamaand, net als

de maand oktober. In de Middeleeuwen ontstond
in Italié het gebruik om mei toe te wijden aan
Maria, de Moeder Gods. Op 31 mei telt de kerkelijke
kalender ook een officiéle feestdag voor Maria:
Maria Visitatie. Deze dag herinnert ons aan het
bezoek dat Maria bracht aan haar nicht Elisabeth.
Maria en Elisabeth zijn op dat moment beiden

de Visitatie, Frans Francken

Gabriel

zwanger: Maria isin
verwachting van Jezus,
Elisabeth van Johannes de
Doper. Elisabeth erkent als
een van de eersten de bij-
zondere positie van Maria
in Gods plan, en spreekt
de woorden die tot op de
dag van vandaag in het
Weesgegroet klinken: ‘U
bent de gezegende onder
de vrouwen, en gezegend
is de vrucht van uw
schoot! (Lucas 1,42).

%\ Gabriél is een van de aartsengelen. Zijn naam
betekent in het Hebreeuws: 'vriend van God' Ook
het Nederlandse gabber is hiervan afgeleid. Hij
kondigde aan Zacharias de geboorte van zijn
zoon, Johannes de Doper, aan. Qok brengt hij
Maria van haar aanstaande maagdelijke zwanger-
schap op de hoogte (Lucas 1,26-38).




Zondag 21 mei 2023
Eerste Communie

Donderdag 25 mei 2023
Laatste donderdag

Zondag 28 mei 2023
Oecumenische Pinksterviering
in de Engelbewaarders

Zondag 4 juni 2023
H. Drie-eenheid

Zondag 11 juni 2023
Sacramentsdag

Zondag 18 juni 2023
11e zondag door het jaar

Zondag 25 juni 2023
Familieviering
12e zondag door het jaar

Donderdag 29 juni 2023
Laatste donderdag

Vieringen

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor L. Seeboldt
Lectrice: L. van der Horst

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor L. Seeboldt
Lectrice: S. de groot

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor L. Seeboldt /
Mw. ds. M. (Mirjam) Vermeij

Woord- Communieviering
Voorganger: Pastor J. Engelen
Lectrice: M. Wester

DOP-viering
Mw. M. Wester / Hr. B. Everaardt

Eucharistieviering

mmv. Gregoriaans Koor
Voorganger: L. Seeboldt
Lector: B. Everaardt

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor L. Seeboldt
Lectrice: H. Lohman

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor L. Seeboldt
Lectrice: S. de Groot

10.00 uur

10.30 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.30 uur
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Misintenties

Zondag 21 mei 2023
Geen misintenties

Zondag 28 mei 2023
Theo van der Meer Joop, Jacobus, Apolonia van Weerdenburg
Siem en Marcel Rijkes

Zondag 4 juni 2023

Ouders Heima-van Buuren Joes Kloppenburg

Jan Kramer Henk van Rijn

Douwe ter Schure Arie Fase

Kees en Nel Verweij — Knuist Hanny Reijnders-Witte

Zondag 11 juni 2023

Gré Schouten-Nelis Huib en Johanna Versteegen-Berg
Anneke Doorenbosch-Schut Theo van der Meer

Frits Post Dirk en Jo Duba

Zondag 18 juni 2023

Familie Vrolijk

Zondag 25 juni 2023
Theo van der Meer Harry van Hulsen
Familie Vrolijk
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Gebedsketting Karmel

De Karmelfamilie wordt gevormd door verschillende geledingen: zusters en broeders van de
eerste orde, zusters van de tweede orde, Karmelbeweging, Gemeenschap van geassocieerden
en belangstellenden.

Het idee achter de gebedsketting is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Elke
laatste zaterdag van de maand zal er een (nieuw) gebed gepubliceerd worden. Deze gebeden
worden afwisselend gemaakt door iemand uit een van de geledingen.

De bedoeling is om het gebed elke laatste zaterdag van de maand - op een zelfgekozen tijdstip
- te bidden. Zo verbinden we ons en vormen we met elkaar een biddende gemeenschap.

LEVENDE, wij danken u

voor de vriendschap met Jezu
mogen ook wij die tonen in
gastvrijheid met eerbied,
mildheid en aandacht en elke
mens ontmoeten in uw licht.

Tjalling van Balen .\\
Eerste Orde '
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Wijze Woorden

Veilig bij God

lemand vertelde me eens dat ze wakker werd van een vreemd geluid. Het was een pikkend geluid.
Toen ze opstond zag ze een vlinder angstig heen en weer vliegen aan de binnenkant van de ruit,
terwijl aan de buitenkant een mus heftig op de ruit pikte om te proberen binnen te komen. De
vlinder zag het glas niet en verwachtte dat ze ieder moment gepakt zou worden, en de mus zag
het glas ook niet en dacht aan een lekker maaltje. Maar al die tijd was de vlinder veilig. Er was
gevaar. Het was alsof de mu iet eens ant het glas tussen haar en de mus
beschermde haar. Zo is het ook o| kan de ziel, waar de Heer Jezus
Christus voor staat, niet aanraken.

Maar de Heer is trouw, Hij kwaad beschermen.

2 Tessalonicenzen 3:3



Missie m KK

I.’l.
Ria muis heeft een mand vol zonnepittenen 5= N2 ‘Er groeit vanzelf een nieuwe zonnebloem uit
roept haar kinderen bij zich. ‘Lekker, lekker!’ < ¥ VOL pitten. Zo hebben we in de winter genoeg.
juichen de jonkies. Mama Ria zegt: ‘Hebben " é 06k om uit te delen aan andere dieren!’ ‘En DIE
jullie gezien hoe mooi de lentezon schijnt? H "" kunnen er a6k weer eentje planten!’ juichen de
Hoogste tijd om ... aan de winter te denken!” 7/ muizen. ‘Klaar voor de start? Afl’ roept mama. Ze
‘Huuuh? De winter?!’ rillen de muizen. Ria legt uit stuiven naar buiten, maar Niro sluipt naar de keuken.
dat er in de winter niks groeit. ‘lk moet NU zaaien \W{ Hij heeft honger. Hij eet de zonnepit op. Daarna koek-
om DAN zonnepitten uit te kunnen delen! ‘Welnee, \{| kruimels die nog op tafel liggen. Dan krijgt hij een idee.
mam!’ roept kleine Niro, ‘Er is toch altijd genoeg Niro gaat naar buiten en zoekt een zonnige plek. Daar
lekkers in de kast? Nootjes, graantjes ... ' Ria houdt graaft hij een kuiltje, legt er een koekkruimel in en
haar hoofd schuin: ‘En HOE komen die in de kast, || doet er aarde overheen. ‘Goed GROEIEN!' roept hij
lekkerbek?’ ‘Omdat mama ze verzamelt! In de herfst!’ || tegen de kruimel, en huppelt tevreden weg. ‘IK plant
roept een zusje enthousiast, ‘Wij mogen haar HELPENY". een koekjesboom. Wat zal mama blij zijn!".
Ria geeft ze elk één zonnepit en de opdracht
om die te planten op een zonnige plek.

Zaalen, groeien, vrucht dragen, uitdelen!

Aan welk feest doet Ria's opdracht je denken?
Het antwoord zit verstopt in de puzzel.
Hieronder zie je een lijst met

18 woordeh. De puzzelvraag is:
Wat groeit er wél aan een plant?”
Werk van boven Naar beneden.
Alleen de goede woorden schriif in
de lege regels (volgorde 1, 2, 3 enz.).
Wat hfet aan een plant groeit sl je over
Welk woord lees je nu in de gekleurde vakjes? ¢

M A
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PLNDPA BOTER AARDBEL KoOekJeS KASTANJE KATOEN LIEFDE B0OS®BES THEE
LEGO GELD MELOEN ELEREN WORTEL BON®ONS AARDApPEL VLSSTICKS GRAAN

Uit de Bijbel ?,w

Het doel van je opdracht is de liefde
die voortkomt uit een rein hart, _
een zuiver geweten en een oprecht geloof. Ykt kit ce Tk
Eerste brief van Paulus qan Timotelis 15 Tekeningeh: M. Jurriérys ;

NOI '36 48 3L L9 ‘SS ‘M 'NE 'IZ '} : Buissodo
N4




Kerkklanken
Parochieblad HH. Engelbewaarders
Badhoevedorp

Colofon:
Kerkklanken verschijnt acht keer per jaar en
heeft een oplage van 310 exemplaren

Redactie:
Jim Kuikman
Rob Sonder
Kees Verweij

Eindredactie:

Pastor L. Seeboldt (O. Carm.)
Luus van der Horst

Ineke Peereboom

Kopijdatum volgend nummer:
verschijningsdatum: 25 juni 2023
Kopij kunt u aanleveren via email:
secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
voor 8 juni 2023

Codrdinatie bezorgen Kerkklanken:
PJ.vander A

Zwaluwstraat 75

1171 SN Badhoevedorp

telefoonL 020 6592660

Parochieteam bijeenkomst:
dinsdag 30 mei 2023

Adres parochiesecretariaat:
Adelaarstraat 15A

1171 TM Badhoevedorp
telefoon: 020 6592591

Rekeningnummers parochie:
ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL71 RABO 0393 6175 99

Informatie:
www.rkkerkbadhoevedorp.nl

Parochieteam:
Vice-voorzitter: Kees Verweij
Secretaris: Jim Kuikman

Penningmeester: Rob Sonder

Lid: Ineke Peereboom
Lid: Hein Schurink
Pastor: Loek Seeboldt (O. Carm.)



